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In mIn mIn mIn memoriamemoriamemoriamemoriam    

 

Een echte vriend is van ons heengegaan-  

die wetenschap is moeilijk te bevatten; 

wie zoals hij in ’t leven heeft gestaan 

was tot een zegen die niet is te schatten. 

 

Gedreven door de liefde van zijn Heer 

is hij een gids en steun geweest voor velen, 

totdat God Zelf zei: “Kind, het hoeft niet meer, 

je mag nu eeuwig in Mijn vreugde delen.” 

 

Het lichaam, dat zijn kracht verloren had, 

mag nu gaan rusten, tot zijn Heer zal komen 

Die hem zal brengen in de eeuw’ge stad 

waar al Gods kinderen in vrede wonen 

 

overgenomen uit: “Hemel-hoog & Aarde-diep” van Nel Benschop 
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Flip (Johannes Arie) van Zeeventer 
 

 

 
 

 
15 November 1917 – 7 September 2011 

 

 

In memory of Papa – my dad 

My daughters reckon that they have the best dad in the whole 

world. Well I remember writing in birthday and father’s day cards – 

Aan die beste papa in die hele wereld – because I could not write 

it in Dutch, I wrote it in Afrikaans. Now, fifty years later I can still say 

- I had the best dad in the whole world. 

Many of you remember Flip because he was a member of the 

church, and others remember him for all the charity work he did. 
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He could be remembered for being a school teacher and 

headmaster, but I remember him as being my dad who was 

always there for me and my brother Jan Rein and my sister 

Hanneke. 

Papa was part of this church right from the time the foundations 

were laid and the roof was put on by members of the 

congregation. He graciously accepted that my mother did not 

want to be part of the church and so he faithfully went to church 

with his three children for many years and later by himself right up 

until a few months ago. I still remember the three of us playing 

around this church building, while Papa was practising the organ 

before the service. His simple faith and faithfulness in attending 

the church services and has rubbed off on the three of us and we 

now in our own ways are involved in extending God’s Kingdom. 

For Papa many things he did became projects. He loved making 

and building things. Operasie baksteen – in other words operation 

brick was one of the family projects. In the next door plot there 

was a pile of bricks that he was allowed to have, so he got the 

three of us to carry them from the plot into our garden. For every 

hundred bricks we got a bar of chocolate. Well he built a huge 

wall with all the bricks we carried across. 

Another time he sat the whole family down at the dining room 

table and announced that we were going overseas to Europe. 

First to Holland and then on a tour. This was going to happen in 

five year’s time. Well you can imagine, I was 14 and Jan Rein and 

Hanneke a little younger, so for us that seemed such a long time 

to wait, we could not get excited about it. Five years later we got 

onto an aeroplane and went overseas and had the most amazing 

holiday. I will never forget it. 

We were quite spoilt with having a teacher for a dad. This meant 

that he was always around when it was school holidays. He was 

there to help us with whatever we needed. We went on wonderful 

holidays. I don’t know how many times one of us would go to 

Papa or phone him – “Papa, I need help”.  He would drop 
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everything and help. 

My mother and father would have been married for fifty years, if 

Mama had not died shortly before that could be celebrated. She 

was Papa’s best friend and he really missed her these last six years. 

But, he was a man that did not live in the past, and made the best 

of the days that lay ahead of him. 

He loved his grandchildren and enjoyed spending time with them. 

He was always interested in what they were doing, and what they 

had achieved.  

Papa walked very closely with the Lord and was so excited to tell 

us how another problem he had solved was by certain people 

that crossed his path.  God’s hand was so evident in those 

situations. 

 In July this year it became evident that Papa was going to need 

help to cope with life. He was no longer able to look after himself. I 

was here in South Africa at the time and had to find a care giver 

to look after him. I saw an advertisement in a paper that caught 

my eye. I phoned Linda from Zimbabwe and after interviewing her 

I knew that God once again put the right person in Papa’s life. 

She was so good to him, and she was there with him day and 

night, until the early hours of Wednesday morning when she felt 

that she needed to check on Papa and found that he had 

passed onto to be with the Lord. 

Papa was always so positive and optimistic and with his simple 

faith in God, he impacted so many people that he came across. 

Jan Rein, Hanneke and I and our families are so thankful to have 

had a father and grandfather that gave us such a great example 

of a life lived to the full. 

Marjon Haffner-van Zeeventer 
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Bidden met de pet af 

“Er wordt meer gebeden met de pet op dan met de pet af,” zei 

een Veluwenaar een keer tegen bekende Amsterdamse 

predikant en radiospreker, ds Jac van Dijk. Hoewel heel veel 

jongeren vandaag de dag een pet dragen, zullen ze deze 

woorden waarschijnlijk niet begrijpen.  

Mijn grootvader droeg een hoed als ‘ie uitging – ook naar de kerk. 

Maar als kind wist ik dat mannen hun hoed afnamen als ze de 

kerk binnengingen. Hoed af als men bidt. Uit respect voor God, 

legde mijn moeder uit.  

“Er wordt meer gebeden met de pet op dan met de pet af” 

betekend tegen deze achtergrond: onderweg bidden. Wanneer 

je het druk hebt. Wanneer je ergens naar toe moet. Wanneer je 

bezig bent met je dagelijkse taak. Niet alleen bidden wanneer er 

rust en stilte zijn, zoals in de kerk, of met stiltetijd thuis – wanneer 

men besloten heeft de tijd te nemen voor God. Wanneer men de 

tijd neemt om te mediteren, om na te denken. Wanneer men de 

pet afneemt. 

Mensen, ook kerkmensen, nemen vaak weinig of geen tijd voor 

God. Ze hebben het te druk, zeggen ze. Of ze vinden het niet 

echt nodig. God is er toch. We zijn gelovigen. Wij leven in Gods 

tegenwoordigheid. Méér hoeft niet.  

Onlangs was ik in de Kaap bij een conferentie van vrouwen 

academici. Ik was de enige theologe. Het ging niet over 

theologie of geloof. Het ging om de werkplaats. Om universiteiten 

en hun bestuur. Om de hoge posten aan universiteiten waarop 

vrouwen zich kunnen voorbereiden. Over hoe om die posten te 

krijgen. Leven met de pet op.  

In deze sfeer van gedreven mensen met hoge ambities die “top 

jobs” najagen, verwacht men niet veel van spiritualiteit. Maar zij 

hadden het ook over een gebalanceerd leven. Een woord dat 

vaak gebruikt werd was “meditatie”. Nadenken. Stil zijn. Leven (en 

bidden?) met de pet af. Noodzakelijk voor deze hoogvliegers. 

Kerkmensen nemen vaak weinig tijd om te bidden met de pet af. 
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Zij bidden met de pet op. Terwijl ze voort rennen, vragen ze, 

zeggen ze, zuchten ze in Gods tegenwoordigheid. De 

hoogvliegers van wie men zou verwachten dat ze alleen maar 

voort rennen zonder God, die willen stil zijn, nemen de tijd om te 

mediteren.  

De formele en vaak een beetje stijve gebeden en gebruiken van 

het verleden, van de tijd van mijn grootvader, zijn voorbijgegaan. 

Men doet dit niet meer zo – bidden met de pet af zoals mijn 

grootvader. Terecht zegt de Veluwenaar: “Er wordt meer 

gebeden met de pet op dan met de pet af.”  

Toch schijnt er ook in deze drukke wereld wel een behoefte in de 

mens te blijven hangen om de pet eens af te doen, stil te zijn, tot 

rust te komen, na te denken. Dit brengt balans in het leven, 

zeggen de hoogvlieger vrouwen. Even rusten om de energie te 

herladen. Even nadenken opdat men helderheid en inzicht kan 

verkrijgen. Opdat men door kan gaan. 

Misschien kunnen wij, de kerkmensen, ook weer eens leren bidden 

met de pet af. Niet alleen om even te rusten, om energie te 

herladen, om na te denken, om helderheid te verkrijgen, maar 

ook om de nabijheid en kracht van God te ervaren.  

Dan hebben we niet alleen de kracht om door te blijven gaan.  

Dan kunnen we ook een hele bijzondere vreugde hebben in ons 

mens-zijn.  

Yolanda Dreyer 

 

Gemeentenieuws 

Flip van Zeeventer is overleden op woensdag 7 september 2011. 

Hij was bijna 93 jaar oud en leidde tot kort voor zijn dood een rijk 

volle leven. Zijn gedenkdienst vond plaats in de Maranatha Kerk 

op zaterdag 10 september om 10h00, en is waargenomen door 

Prop Carusta van der Merwe. Wij dragen Marjon, Hanneke en Jan 

Rein met hun families op in onze gedachten en gebeden. 

De vader van Annelie Botha, gastpredikant en vriendin van onze 

gemeente, is vrij plotseling overleden – één maand na hij met 
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kanker gediagnoseerd werd. Annelie heeft zelf de uitvaartdienst 

waargenomen. Dit was een grote schok voor Annelie en haar 

moeder en rest van de familie en wij dragen hen op in onze 

gedachten en gebeden.  

Wij denken ook steeds aan Dien Verstappen en Anja Esterhuyse 

die tobben met hun gezondheid.  

Ruud Anema is vertrokken naar Nederland om daar voorgoed te 

gaan wonen. 

Op zondag 2 oktober is er een gemeentevergadering om nieuwe 

kerkenraadsleden voor te stellen, en dan zal er een discussie zijn 

over de vordering van onze Visie 2020 plannen. 

De Jan Smuts Axis Group of Churches is van plan om een 

Kerstmarkt te regelen op onze terrein op een zondag middag van 

3 uur tot 5 uur en dan om 5 uur houden wij een gecombineerde 

eredienst in onze kerk. De datum voor deze gelegenheid is 

zondag 11 december. De opbrengst van deze markt zal gaan 

voor Operation Relief – een initiatief om de mensen in plakkers 

kampen, rond Zoo Lake te helpen. Richard Steinmann 

vertegenwoordigd onze gemeente in de Jan Smuts Axis Group en 

u kunt met hem contact opnemen voor meer details. Richard zal 

ook blij zijn als er mensen zijn die willen helpen met het 

organiseren.  

 

Uw aandacht voor de volgende wandeltocht op 16 oktober, er 

zullen wegen afgezet zijn in de buurt van Marks Park Sports Club. 

The Avon Justine iThemba Walkathon is an annual charity event 

that raises funds for breast cancer education and awareness in 

South Africa. In March 2001 Avon Justine launched the iThemba, 

Crusade of Hope Breast Cancer Crusade. iThemba is a Zulu word 

meaning hope. To date Avon Justine has raised in excess of R6 

million through the sale of special "pink ribbon" products for breast 

cancer education, awareness in South Africa.  

Meer informatie kunt u krijgen van de website: 

http://www.ithembawalkathon.co.za/ 

  



 

oktober 2011/9 
 

Ondersteuningsraad se kerstpartijtje 

Het kantoorcomité van de Ondersteuningsraad regelt dit jaar het 

derde kerstpartijtje voor kinderen in pleegzorg. We zijn erg 

opgewonden over de dag, want de vorige twee jaren waren erg 

geslaagd. 

Dit is een project waar meerderen gemeentes in de Ring van 

Johannesburg zowel als de Roodepoort Ring aan deelnemen. Dit 

jaar vindt het weer plaats bij de Ondersteuningsraad se kantoren 

bij de kerk in Newlands en wel op de 26ste november 2011. Het 

wordt weer een braai. Carusta zal het kerstverhaal vertellen en 

samen met onze jeugd spelletjes met de kinderen spelen. Daarna 

is er een ‘Vader kerstfeest’ en gaan ze na huis met een cadeau 

en dit jaar ook een voedsel pakket voor het gezin. 

Nu hebben we natuurlijk weer u hulp nodig. 

Wij hebben 50 Caramello Bears nodig en verder 25 van alles in het 

lijstje hier beneden: 

 

 

Tandpasta Tandenborstel voor een kind 

Zeep Waslap 

Pakje jelly Onderarm reukweerder 

Klein pakje chips Sweeto 

Pakje Two Minute noodles Suiglekker/sweetie 

Pen Uitveer 

Skerpmaker A5 ‘exercise book’ 

 

Voor degene die wel bij willen dragen, maar niet kans zien de 

inkopen te doen, kunnen zoals altijd geld schenken, dan doen wij 

namens u de inkopen! 

Om alles goed geregeld te krijgen vragen wij dat u a.u.b. u 

schenking meebrengt met koffie zondag in oktober (9 oktober). 

Weer eens onze hartelijke dank, wij weten dat we altijd op u 

ondersteuning kunnen rekenen. 

Rieneke Boer namens de Diaconie 

 

oktober 2011/10 
 

Pause on Purpose 
By Max Lucado 

Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while. 

Mark 6:31 

Ernie Johnson Jr. knows baseball. His father announced three 

decades’ worth of major-league games, following the Braves from 

Milwaukee to Atlanta. In the quarter century since Ernie inherited 

the microphone, he has covered six sports on three continents, 

voicing blowouts and nail-biters, interviewing losers and buzzer 

beaters. But one game stands out above all the rest. Not because 

of who played, but because of who stopped playing. Ernie was a 

nine-year-old Little Leaguer, dutifully playing shortstop. An 

opposing batter hit a ground rule double that bounced over the 

fence. Two outfielders scampered over the fence to retrieve the 

ball so the game could continue. (Apparently the league 

operated on a tight budget.) 

Both teams waited for them to return. They waited … and waited 

… but no one appeared. Concerned coaches finally jogged into 

the outfield and scaled the fence. Curious players, including Ernie, 

followed them. They found the missing duo just a few feet beyond 

the fence, gloves dropped on the ground, found ball at their feet, 

blackberries and smiles on their faces. 

The two players had stepped away from the game. 

How long since you did the same? We need regular 

recalibrations. Besides, who couldn’t use a few blackberries? But 

who has time to gather them? You have carpools to run; 

businesses to run; sales efforts to run; machines, organizations, and 

budgets to run. You gotta run. 

Jesus understands. He knew the frenzy of life. People back-to-

backed his calendar with demands. But he also knew how to step 

away from the game. 

Having withstood the devil’s wilderness temptation and his 

hometown’s harsh rejection, Jesus journeyed to Capernaum, 

where the citizens give him a ticker-tape reception.  

They were astonished at His teaching. (Luke 4:32) 

The story of what he had done spread like wildfire throughout the 

whole region. (v. 37 NLT) 
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People throughout the village brought sick family members to 

Jesus. No matter what their diseases were, the touch of his hand 

healed every one. (v. 40 NLT) 

Could Christ want more? Enthralled masses, just-healed believers, 

and thousands who will go where he leads. So Jesus … 

Rallied a movement? 

Organized a leadership team? 

Mobilized a political-action society? 

No. He baffled the public-relations experts by placing the mob in 

the rear-view mirror and ducking into a wildlife preserve, a hidden 

cove, a vacant building, a deserted place. 

Verse 42 identifies the reason: “the crowd … tried to keep Him 

from leaving them.”  

More than once he exercised crowd control. “When Jesus saw the 

crowd around him, he told his followers to go to the other side of 

the lake” (Matt. 8:18 NCV). 

When the crowd ridiculed his power to raise a girl from the dead, 

he evicted them from the premises. “After the crowd had been 

thrown out of the house, Jesus went into the girl’s room and took 

hold of her hand, and she stood up” (Matt. 9:25 NCV). 

After a day of teaching, “Jesus left the crowd and went into the 

house” (Matt. 13:36 NCV). 

Though surrounded by possibly twenty thousand fans, he turned 

away from them: “After Jesus had sent the crowds away” (Matt. 

15:39 CEV). 

Christ repeatedly escaped the noise of the crowd in order to hear 

the voice of God.  

He resisted the undertow of the people by anchoring to the rock 

of his purpose: employing his uniqueness (to “preach … to the 

other cities also”) to make a big deal out of God (“the kingdom of 

God”) everywhere he could. 

And aren’t you glad he did? Suppose he had heeded the crowd 

and set up camp in Capernaum, reasoning, “I thought the whole 

world was my target and the cross my destiny. But the entire town 

tells me to stay in Capernaum. Could all these people be wrong?” 

Yes, they could! In defiance of the crowd, Jesus turned his back 

on the Capernaum pastorate and followed the will of God. Doing 

so meant leaving some sick people unhealed and some confused 
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people untaught. He said no to good things so he could say yes to 

the right thing: his unique call. 

Not an easy choice for anyone.  

God may want you to leave your Capernaum, but you’re staying. 

Or he may want you to stay, and you’re leaving. How can you 

know unless you mute the crowd and meet with Jesus in a 

deserted place? 

“Deserted” need not mean desolate, just quiet. Simply a place to 

which you, like Jesus, depart. “Now when it was day, He 

departed” (Luke 4:42). “Depart” presupposes a decision on the 

part of Jesus. “I need to get away. To think. To ponder. To rechart 

my course.” He determined the time, selected a place. With 

resolve, he pressed the pause button on his life. 

The devil implants taximeters in our brains. We hear the relentless 

tick, tick, tick telling us to hurry, hurry, hurry, time is money … 

resulting in this roaring blur called the human race. 

But Jesus stands against the tide, countering the crescendo with 

these words: “Come to Me, all you who labor and are heavy 

laden, and I will give you rest” (Matt. 11:28). Follow the example of 

Jesus, who “often withdrew into the wilderness and prayed” (Luke 

5:16). 

God rested after six days of work, and the world didn’t collapse. 

What makes us think it will if we do? (Or do we fear it won’t?) 

Follow Jesus into the desert. A thousand and one voices will 

scream like banana-tree monkeys telling you not to. Ignore them. 

Heed him. Quit your work. Contemplate his. Accept your Maker’s 

invitation: “Come aside by yourselves to a deserted place and 

rest a while” (Mark 6:31). 

And while you are there, enjoy some blackberries. 

 

From Cure for the Common Life: Living in Your Sweet Spot 

Copyright (Thomas Nelson, 2005) Max Lucado 
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Dienstrooster oktober 2011 

 

 2 oktober 
9 oktober 

Koffiedrinken 

16 oktober 

Avondmaal 

1 D Verstappen KJ Leeuw N vd Eijkel 

2 J Smit T van Wyk E de Jong 

3 J de Jong R Appel R Boer 

4 HR Kettner W Strydom R Appel 

5 I Pol M Letterie D Kruger 

6   J de Jong 

7   HR Kettner 

Begroeting V Vernede D Verstappen W Kruger 

Bloemen D Smit M van Zee D Kruger 

Koffie  T Morgenrood  

  R Boer  

    

 23 oktober 30 oktober  

1 C Reinten F vd Kuil  

2 F Goede D Verstappen  

3 M Letterie R Boer  

4 T Morgenrood W Strydom  

5 S Steen A Knoester  

Begroeting P Reinten I Pol  

Bloemen D Hiddema J de Jong  
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Agenda oktober 2011 

 

Zondag 2 9h50 

10h00 

11h00 

Voorbereiding 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Gemeente vergadering Visie 2020 

Maandag 3 10h00 Bijbelstudie – Ouderen Noorde 

Jeltje 011 791 4592 

Vic 073 700 9610 

Dinsdag 4 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Zondag 9 09h50 

10h00 

11h00 

Voorbereiding 

Ds Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 11 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 13 17h30 FINCOM 

Zondag 16 

Avondmaal 

IThemba Walkathon 

9h50 

10h00 

11h00 

Voorbereiding 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Diaconie&Ouderling Vergadering 

Dinsdag 18 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 20 10h00 

19h30 

KOFFIECLUB 

Bijbelstudie – Noorde 

Rieneke 011 704 3602 

Zondag 23 10h00 Eredienst Gastpredikant 

Dinsdag 25 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Zondag 30 9h50 

10h00 

Voorbereiding 

Eredienst Ds Y Dreyer 
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Verjaardagen oktober 2011 
 

Maandag 3 Tanja Smit tanya7530@hotmail.com 

Dinsdag 4 Charmain Lines 011 880 9551 

Dinsdag 4 Martin Kiewiet 011 662 1310 

Vrijdag  7 Nel van Driel 011 973 2354 

Donderdag 13 Mieke McDonald 011 475 4375 

Vrijdag 14 Monique Schmidt  

Donderdag 20 Leoni van Wyk 076 402 7921 

Vrijdag 21 Cor Joustra 011 325 2919 

  Maandag 24 Yvonne de Koster 011 682 2163 

Dinsdag 25 Vian Venter 011 865 4394 

Dinsdag 25 Charlize Venter 011 865 4394 

Donderdag 27 Ellen van Weely  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

MARANATHA KERK 
www.nlgemeente.co.za 

 

Straatadres Sherborneweg 3 
PARKTOWN 

Postadres 
 
 

Nederlandssprekende Gemeente 
Postbus 84552 
GREENSIDE 2034 

Predikante Ds Yolanda Dreyer 

012 348 9850 / 082 893 2104 
yolanda.dreyer@up.ac.za 

 
Prop Carusta van der Merwe 

011 972 4144 / 082 554 7715 
carusta@gmail.com 

Kerkkantoor 
Dinsdag ochtend  
9h00 – 13h00 

Arma Blaauwhof 
011 726 1409 

nlgemeente@mweb.co.za 

Bank Details Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk 
Nedbank Current Account 1979 316872 

Branch Code 197905 

Scriba 
Redactrice Mare 

Ellen van der Kuil 
011 478 1082 / 083 626 3272 

vdkuil@iafrica.com 

Scriba Registratie Hanja Kettner 
012 654 7692 / 082 546 8471 

hanja.kettners@vodamail.co.za 

Kassier Marco van Wieringen 
011 442 9696 

marcovw@mweb.co.za 

Koster Aad van der Kuil 
011 792 1145 

Organist Richard Steinmann 
011 234 5857 

steinmann@absamail.co.za 
 


